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GÖREV(Haber Merkezi)— Emekçi halkın çeşitli kesimlerini ekonomik-demokratik talepleri doğrultusunda örgütleyen demokratik kitle 
örgütleri, toplamı milyonları bulan 
üyelerinden kaynaklanan ağırlıklârıyla, toplumun demokratikleştirilmesi mücadelesinde önemli görevler 
üstleniyorlar. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli düzeylerde ve belirli eylemler 
doğrultusunda bir araya gelip güçlerini birleştiren bu örgütler, 2. MC'nin 
kurulmasıyla birlikte, yurt çapında 
kentlerde,..mahallelerde giderek (yo: 
Zunlaşan ortak eylemlere ve güç birliklerine gitmeye başladılar. Basında 


VL 3 demokratik kitle örgütünün başkanı 
vE görüşlerini GÖREV'e açıkladı 


gütlerinin genel merkezlerinin öncülügünde yürütülen güçbirliği çalışmaları 
sonucu, 27 örgüt ortak ilkeler doğrultusunda bir. araya gelmiş durumda. 
Aynı olgu İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır gibi merkezlerde ve yurdun 
dört bir yanındaki kentlerde, kasabalarda da görülüyor. 

Gazetemizin bu sayısında, TÖB- 
DER (Tüm Öğretmenler Birleşme ve 
Dayanışma Derneği), TÜM-DER 
(Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği) 've TÜTED (Tüm 
PeknileiBlemanlsrBirleşme, ve Daya» 
hişma Derneği) Genel "Başkanları 
Gültekin Gazioğlu, Erhan Tezgör ve 


Ortak eylemler yayılıyor 


TİP Giresun II Başkanı Şansal Dikmen, "Pahalılık ,faşist 
baskılar ve fındık taban fiyatlarının"' protesto edildiği 
toplantıda konuşurken 


Ts os 
Eskişehir'de pahalılığa ve faşizme karşı.birlik toplantısından bir görüntü 


Demokratik güçler 
İstanbul, Giresun ve 
Eskişehir de elele 


* İSTANBUL'DA NATO TATBİKATI KI- 


NIN KONUSU İSE "PAHALILIĞA VE 


x NANDI. ESKİŞEHİR'DE TOPLANTI- 


FAŞİZME KARŞI BİRLİK" İDİ. 


GÖREV(Haber Merkezi) 


düzenledikleri kapalı salon 


Giresun'da Ziraat Odası, toplantısını iki bin kişiye 
TÖB-DER Şubesi, CHP ve yakın bir kitle izledi. Top- 
TİP il örgütleri, Giresun Kül- _lantı, faşizmi, hayat pahalılı- 


tür Derneği, TÜM-DER Şubesi, Genel-İş Temsilciliği, 
TÜTED Şubesi ve Yüksek 
Öğrenim Derneğinin 1 Ekim 
Cumartesi günü ortaklaşa 


ğını, Fiskobirlik'teki faşist 
uygulamaları, fındık taban 


fiyatlarını 


protesto etmek 


için yapıldı. 


(Devamı Sayfa 4'te) 


Durmak bilmeyen 
zamlar emekçilerin 
belini büküyor 


s % sa 
Aykut GÖKER her gün bu örgütlerin ortak çalışma- Aykut Göker'in güç ve eylem birliği GÖREV(Haber Merkezi) SAÇ Mi 15 GÜRER le ri 
Piar ranen aaie ame larının ürünlerini izliyoruz. ||| çalışmaları konusundaki görüşlerine yı, karşı Milliyetçi Cephe © Him" matgesin iyiğlin; 
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BİR GELİŞMEDİR DÜŞENİ YAPACAKTIR SAFLARINDA TOPLANALIM kün) İnal ie e een p aae ime Pei 

malın fiyatının "korkunç" © Petkim ve MKE ürünleri, 

MC DOSYASI denilebilecek bir şekilde art- * pe bakır-kablo, 

masına neden oldu. Arık | (BİP fincan kahve © Otel, lokanta fiyatları, 

7 © Açlıktan. süs köpeği yiyen iki emekçi halk her bakkala ya k © Oto yedek parçaları, fırın 
yl amimi b da pazara gidişinde hergün be lira oldu şofben ve kalorifer radp d ma tmiitye'de herşey var diyen De- Kullandıklrı ihtiyaç malla $ yok, 

mirel'Şn külakları çınlasın) Yının fiyatlarını artmış gi Çekirdek -. kâhyehin © İlaç çeşitleri. 


MHP'li Sağlık Bakanı hacca gidişin önlenmesini istedi. 
(Erbakan'ise, bunu isteyenler "Siyonistlerdir" dedi.) 


yor. Yani zamlar artık aylık 
ya da haftalık değil, günlük 
olarak uygulanıyor. Bir avuç 
ithalatçı, imalatçı ve tücca- 


fiyatı da 140 liradan 
258 lira 50 kuruşa çıkarıldı. Böylece kahvenin 
bir kilosuna 118 lira 56 


var, 


YAPILMASI 
BEKLENEN ZAMLAR 


A Üç yüz firma zam için Sanayi . | ın Yararına işleyen bu soy- | kuruş zam yapılmışok | * Un. makama, bitkisel 
Bakanlığı'na başvurdu. gun düzeni dar gelirli ve du. Yapılan hesaplar yağlar, © 
(Türkiye'de zam yapmak için ne | | Yoksul halkı alabildiğince | kahvenin halka 330 lira: | © Pamuk ipliği, pamuklu 
zamanda. Sanayi Bakanlığa eziyor. Piyasa ve fiyatlarher | ya satılacağını gösteri- dokuma, işlenmiş deri, 

GÖREV (Haber Merkezi)— Son on beş baş vuruluyor, hayret...) türlü denetimden uzak, sö- | yor. Buna göre bir fin- kösele, a 
günün siyasal gelişmeleri, sömürücü snıf IMF'nin yeniden bir yüzde 10 mürücülerin eline terkedik | Eğgrigepeenin artık iie) © Boyalar, her türlü arag 
ve egemen güçlerin ekonomik, politik çö- devalüasyon istediği açıklandı. miş durumda. Emekçi halk raya içilebileceği ortaya lastiği, ei 
zümsüzlüklerini, içine düştükleri derin bu- (Galiba IMF İkinci MO'yi düşün- ise yeni zamlar karşısında çıkıyor. Emekçi halkın © Traktör dahil tüm motornalımları yansıtıyor. müyor.) çaresiz İşte geçtiğimiz on günde bir Kere deol lu taşıt araçları, 

Büyük sermayenin en gerid politik 500 #oprak ağası reforma karşı | bes gün içinde zam yapılan | Zir fincan yorgunluk | © Tarım makina ve araçları, 
çizgisinin savunucusu Türkiye İşveren Ankara'ya geldiler. bazı malların listesi. Birçok kahijesi İçmesi bile. dok. © Akü, pil, ampul, su boru- 
Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Ku- (Herhalde ağalar da demokratik mala da önümüzdeki günler- | görülüyor Artik birçok ları, a 
rulu İzmir'de yeni hükümet formülleri akim Kallarayorlaği) de zam yapılacak. Çünkü | Sue giremeyecek male | © Cam, çimento, dikiş ma- 
üzerinde görüşmeler yaparken, AP'de iç imalatçılar Sanayi Bakanlığı Sorti örasenida kakit kinası, : 
çalkantılar kendini” iyice hissettirmeye kxk mn önünde zam kuyruğun- © Buzdolabı, çamiaşır maki- 


başladı. 
(Devamı Sayfa 4'te) 


BAŞYAZI 


Pahalılığa ve faşizme 
karşı... 


Gazetemizin uzun süreden beri önemli konusu 
pahalılık. Ama halkımızın da önemli konusu pahalılık, Evde, sokakta, işyerinde, taşıtaracında.. tanıdık 
tanımadık her işçinin emekçinin söyleyip dertleştiği konu aynı. Kendimizi ne kadar kanıksamış saysak 
ve artık hiçbirşeye şaşmayacağımızı söylesek de 
gözümüz bir malın etiketine takıldığında, veya 
birşeyin fiyatını sorduğumuzda, gene de irkilmekten 
ve kara kara düşünmekten kendimizi alamıyoruz; bu 
zam furyası nereye kadar gidecek, bu pahalılıkla nasıl 
başedeceğiz, çoluk çocuğumuzu nasıl geçindirebileceğiz diye. Ailece gezmeyi, hatta hısım akraba ziyaretlerini unuttuk; giyim kuşamdan, doğru dürüst başımızı sokacak bir konut bulmaktan çoktan vazgeçtik; eskiden pekala soframızdan eksik etmediğimiz 
birçok yiyeceğin adını bile anmaz olduk; ama gene 
de yetmiyor, yetmiyor. 

Aile bütçesini gene de denkleştiremiyoruz. Ya 
okula giden çocuklarımız. Ele güne karşı temiz pak 
üst baş ve bir çift ayakkabı şöyle dursun ama, birkaç yapraklı bir defter, bir kalem, kitap da almayacağız mı? Hepsi ateş pahası oldu. 


Siverek'te ağalar 
köylülerin kiraladığı 


dalar. 


|. TiP: Sömürü 


nası, televizyon. 


Bir aile bu kış 


toprakları gaspediyor 


GÖREV(Siverek )— Urfa' 
nın Siverek İlçesi Karakeçi 
Bucağına bağlı Golzer köyünde Hazineye ait toprakları kiralayan köylülerin 
MHP il başkanı Hasan Koran'ın silahlı zorbaları tarafından toprakları terketme- 
ye zorlandığı açıklanmıştır. 

Hazineye ait olan ik 
topraklarının bir bölümü, 
Koran ailesi tarafından diğer 
bir bölümü ise Golzer'li köylüler tarafından kiralanarak 
işlenmektedir. Koran ailesi, 
bu verimli toprakları ele geçirmek için köylülerin üzerine silahlı zorbalarını salmaktadır. Yörenin önde gelen ailelerinden olan Koran 
ailesinin başında MHP'nin 
dış ilişkiler uzmanı toprak 
ağası Kamil Turan vardır. 


-yoğunlaştırılmak 
isteniyor 


GÖREV (Haber Merkezi)— Türkiye İşçi Partisi 
Merkez Yönetim Kurulu, 6 Ekim tarihli açıklamasında hayat pahalılığı ve 2. MC hükümetinin anti-demokratik girişimlerini ele alarak, aşağıdaki görüşleri belirt- 


„7 miştir: 


"Bazı temel malların fiyatlarına getirilen zamlar, 
suya atilan taş misali dalga dalga diğer mallara yayılırken yapılan devalüasyon emekçiler için hayatı daha 
da çekilmez bir hale sokmuştur. 2. Milliyetçi Cephe, 


— birbiri peşine açtığı “paket"lerle emperyalist tekelle- 


© rin ve büyük sermayenin istekleri doğrultusunda dav- 


ranıyor, işçi sınıfını ve emekçi kitleleri yokluk ve | 
yoksulluk içine itiyor. Taban fiyatları maliyetlerin bile altında tutulurken, memur maaşlarına katsayı artişınin düşünülmediğinden, asgari ücretlere ise ancak 
9410 gibi çok düşük bir artıştan söz edilmektedir. 
“Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi emperyalist 
mali kuruluşların da dayatmaları ve onlarla yapılan 
pazarlıklar sonucu getirilen tedbirlerle ekonomik buhrandan kurtulunabileceği düşünülmektedir. Oysa bu, 


ancak 6 bin 
liraya ısınacak 


Kış geliyor. Temel maddelere yapılan zammı firsat bilen çıkarcılar ve sömürücüler zam üstüne zam yapip emekçi halka hayatı yaşanmaz hale sokuyorlar. 
Isinmanın temel ihtiyaç olduğunu bilen fırsatçılar, 
odun've kömür fiyatlarını alabildiğine yükseltiyorlar. 
Odun ve kömüre yapılan son zamlarla bir aile ancak 
altı bin liraya bir kış boyu ısınabilecek. Bu kadar parası olmayan ise soğuktan hasta olmuş, ölmüş kimini 
umurunda. 


Yakacak 


Bir ton linyit 
Odun (Çekisi) 


“ Geçenyil Buyl 


650 lira 
180 lira 


1250 lira 
275 lira 


(Devamı sayfa 4'de) 


Saldırıya uğrayan Mustafa Derin ve Yaşar Boncuk, TİP Si! 
verek İlçe Örgütünün önünde görülüyor. 


Devamı Sayfa 4'te) 


Nihat SARGIN 


(Devamı Sayfa 4'te) 


Dört kisiye karşı, 
.. mu z9 
üç kişi mi? 

DİSK'de son haftalarda meydana gelen gelişmeler, basında genellikle 7 kişilik yürütme kurulunda 
UDC (Ulusal demokratik cephe) çağrısı üzerinde meydana gelen görüş ayrılığı olarak yansıdı. Okuduğumuz 
haberlere göre, Rıza Güven'in başı çektiği ve dört yürütme kurulu üyesinin desteklediği: hareket, Kemal 
Türkler, Mehmet Karaca ve Fehmi Işıklar'a ve bunların belli politik tavırlarına karşı yöneliyor. Biz burada UDC çağrısını, içi ve biçimini tartışmayaca- 
Bız. Biz burada, yürütme kurulunda oluşan kutuplaşmayı ya da bu kutuplaşmayı oluşturan yöneticilerin 
kişiliklerini de tartışmayacağız. 

Kısaca şunusöylemek istiyoruz: şu anda yürütme 
kurulünu oluşturan 7 kişi Mehmet Karaca'nın yerine 
atandığı bildirilen Hakkı Öztürk'de dahil olmak üzere- 
son yıllardaki tavır ve eylemleriyle pek birbirlerinden 
farklı kişiler değiller. Hani bir ara çok moda olmuştu" yok aslında birbirimizden pek farkımız"' diye başlayan bir reklam spotu... Onun gibi birşey... 

Bu sayıda görüşlerine başvurduğumuz: Dinçer 
Doğu, Özcan Kesgeç, Mustafa Aktulgalı, Rıza Erdoğan ve Selim Mahmutoğlu! gibi yıllarca DİSK için mücadele vermiş olan sendikacıların ortak olarak belirttikleri bir-nokta var: DİSK'i bugün içinde bulunduğu 
bunalıma” iten, 5. kongreden beri başta bulunan üst 
yönetimdir. 

Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun 
nde de bu nokta altı çizilerek belirtilmiş 
"DİSK'i örgüt olarak kundaklayanların şimdi iki gruba ayrılmış olması kimseyi yanıltmamalıdır: DİSK ü 
yönetimi örgütün bu hale getirilmesinden bir bütün olarak sorumludur" 

Basında çok sözü edilen "7 uzman'a gelince, ọnların da siyasi eğilimi bizi ilgilendirmiyor. Kendilerine 
ne derlerse desinler. Yalnızca "7 uzman"'dan ibaret olmayan bu kişiler, bunca yil, DİSK üst yönetimiyle el 
ele, hertürlü katakulli içinde yer aldılar. Sicilleri bizce 
belli. 

Uzun lafın kısası, gerçekler bu sayfalarda her yönüyle yer alıyor. ÇARK'ın bunlara ekleyeceği uzun 
boylu birşey yok. 

Yalniz bir noktanın altını yine çizmek istiyoruz: 
DİSK'teki sürtüşme hangi görüntülere bürünürse bürünsün, şu andaki haliyle, kesinlikle sosyalistlerle sosyal demokratlar arasinda bir çekişme değildir. 

DİSK'teki çekişme, "aslında birbirinden pek 
farkı olmayan"'ların post kavgasıdır. 

DİSK Yürütme: Kurulunda sosyalist. yoktur. 


GÖREV 


"DİSK'I parçalamak 
burjuvazinin 
ekmeğine yağ sürer” 
Mustafa AKTULGALI 


KERAMİK-İŞ SENDİKASI 
GENEL BAŞKANI 


İşsizlik ve pahalılığın dayanılmaz boyutlara ulaştığı ve faşizmin en hızlı tırmanma sürecine girdiği şu 
“günlerde, faşizme karşı birlik için kalıcı ve ilkeli adımların atılması, dayatan en güncel görev durumundadır. 

Dayatan bu görevin hayata uygulanmasında mutlak ve mutlak işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisihin kılavuzluğu, öncülüğü gereklidir. İşçi sınıfı bilimini pratik alana yansıtmak, parti görevi ve işlevidir. Bu 
durumda ilerici sınıf ve kitle üst örgütü DİSK” 'e de çok 
önemli görevler düşmektedir. 

Dar grupçu çıkarlar, küçük burjuva i kariyerizminden kaynaklanan paraşüt harekatı ve sosyal demokrat 
cıvıklık, her yolu mübah sayan tasfiyeciliği geliştirerek, DİSK'i bugünkü kargaşanın, işlemezliği ta içine 
getirmiştir. 

Partimizin DİSK üst yönetimi ve yöntemleri ile ilgili bütün görüşleri bugün yeni bir yoruma gerek duyulmayacak bir açıklıktadır. 

Sosyalistlerin DİSK içinden tasfiyesinin bıraktığı 
boşluk, çıkar ortaklarına yeni bir uğraş platformu yatatmış bulunmaktadır. 

“Toplumsal muhalefetin bülünlüğüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan bir ortamda DİSK 
gibi bir örgülü parçalama çizgisine getirmek, ne sebep 
gösterilirse gösterilsin burjuvazinin ekmeğine yağ sürmekten başka, tırmanmakta olan faşizmin önündeki 
önemli engellerden birisini yok etmekten başka bir 
şey değildir. 

Ancak DİSK tabanında herşeye rağmen gelişen 
sosyalist hareket, gelişmelerin pratiğinde edindiği sıcak deneyimlerle bu “oyun içinde oyunlara dur diyecektir. 

Bütün açıklığı ile belli olmuştur ki, DİSK ÜST 
YÖNETİMİ ve DİSK ayrı ayrı şeylerdir. 

İşçi sınıfımızın ilerici sınıf ve kitle örgütü DİSK 
nitel ve nicel gücü ile burjuvazinin oyunlarına ve DİSK 
üst yönetimine galip gelecektir. 


k7 ice ER 


Direnişlerin okulunda yetişen devrimci işçiler: son sözü onlar söyleyecekler.. 


DISK iÇiN MÜCADELE 


EDENLER NE DEDİ? 


SON HAFTALARDA GELİŞEN OLAYLAR KONUSUNDA UZUN 
YILLAR DİSK İÇİN MÜCADELE VERMİŞ VE BU MÜCADELELE- 


RİNİ SÜRDÜREN DİNÇER DOĞU, 


ÖZCAN KESGEÇ, MUSTAFA 


AKTULGALI, RIZA ERDOĞAN VE SELİM MAHMUTOĞLU, GÖ- 


RÜŞLERİNİ GÖREV'E AÇIKLADI. 


DİSK ”'te neler oluyor? 


Dinçer DOĞU 


DİSK YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ 
VE PETROL VE KİMYA SANAYİİ 
İŞÇİLERİ SENDİKASI 
GENEL BAŞKANLIĞI YAPMIŞTIR 


İçinde yaşadığımız şu günlerde DİSK'te çok önemli 
ve ilginç olaylar oluyor. Bu olayların önemi herkes için 
söz konusu.: Ancak, bu olayların bilimsel sosyalizme 
inanmış ve bunun mücadelesini veren sosyalistler için ilginç yanı yok. Çünkü biz, bu olayların olacağını başından beri biliyor ve gücümüzün yettiğince bunları geniş 
kitlelere anlatıyorduk. Bugün de, söylediklerimizin gerçekleşmesine, doğruluğumuzun kanıtlanmasına sevinmiyor, aksine, bu olayların işçi sınıfının ekonomik ve giderek politik mücadelesine verdiği zararları düşünerek, herkesten çok üzülüyoruz. 


DİSK'TE NELER YAPILDI? 


Bugünlere gelinceye kadar neler yapılmıştı DİSK'te? 
Önce 5. Genel Kurul öncesi burjuvazi DİSK üzerinde bir 
operasyon planladı. Bu planın birinci bölümü 5. Genel 
Kurul'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'dan önce, bu plana uygun olarak -nicel gelişme ve büyüme yaygarası ile 
ama nitel yapı es geçilerek- yöneticileri DİSK'e'kapıcı bile olamayacak yapıya sahip sendikalar DİSK'e sokuldular. 5. Genel Kurul'da DİSK tarihinde görülmemiş üçka- 
Zıtçılıklarla, bu tip kişiler DİSK'in yönetimine geldiler. 
Sosyalist sendikacılar tasfiye edildiler. Daha sonra tasfiye 
işlemleri sürdürüldü. Hatta tabandaki inançlı, dürüst, militan işçilere kadar uzadı tasfiye işlemleri. DİSK tüzüğü, 
DİSK ilkeleri, sendikacılık! geçerli formüller ayaklar altana alındı. DİSK yönetimi ve aklına esen herşeyi pervasızca yaptı. DİSK'in işçiler içindeki saygınlığı zedelendi. Bazı işkollarında tamamen yok oldu. Fabrikalardaki işçiler DİSK yöneticilerinin adlarını küfürsüz söylemez oldular. Sendikacılar, pisliklere karşı çıkan, kirli işlere alet olmayan işçileri, işverenlerle birlik olup işten 
attırdılar. 


BURJUVAZİYE TESLİMİYET NASIL GİZLENİYOR? 


Sonunda, burjuvazinin güdümünde ve onun güvendiği ellerde olan bir DİSK yarattılar, hep birlikte. Bunu kamufle etmek için DİSK'in sosyalist görünümünü muhafaza etmek, hatta daha ileri, daha hızlı bir görünüm vermek 
gerektiğini bildiklerinden, birlikte bir takım oyunlar düzenlediler, burjuvazinin icazeti ve de akıl hocalığı ile. 
Çünkü, burjuvazi, bir takım deneylerden sonra şunu öğrenmişti: Yıkılması ve yokedilmesi istenen bir yapıya 
dıştan saldırmak hem riskli, hem de pahalı oluyor. Oysa 
içten yıkmak, yozlaştırmak daha zahmetsiz oluyor. Üstelik, yıkılanın yerine yenisini yapma özlemi her zaman 
gündemde olduğu için, içi koflaştırilmış, ama dışı cafcaflı ve şatafatlı yapıyı muhafaza etmek, böylece kendi 
amacına hizmet eder hale getirmek daha kârlı. Evet; burjuvazinin kendi açısından doğru ve tutarlı olan bu düşüncesi de uygulamaya kondu. 


Önce, bir vitrin (!) oluşturuldu. Bu vitrinde, adı sosyaliste çıkmış uzmanlar, danışmanlar, teknisyenler yerlerini aldılar. Bunlara alabildiğine yetkiler verildi. En ileri, 
en hızlı şeyleri yazıp söylediler bunlar. Hizmet ettikleri 
efendilerine küfür de dahil... Çoğu kariyerist ve dünyayı 
kendi kafalarının hacmi kadar sanan, ayakları yere basmayan kişilerdi: 12 Mart öncesinden kalma goşist artığı, 
o dönemde burjuvazinin işçi sınıfının politik hareketini 
rayından saptırmak, sulandırmak ve yozlaştırmak işinde 
görev yapmış kişilerdi. İşte bu tip kişiler, kamuoyu, 
özellikle de aydın ve ilerici kamuoyu önünde hem DİSK' 
in devrimci imajını sürdürme, hem de işçilerin politik bi- 


(Devamı sayfa 4'de) 


"DISK olaylarının 


kökeni 1970'lere 
kadar uzanır” 


Rıza ERDOĞAN 


TURİZM-İŞ SENDİKASI 
GENEL SEKRETERLİĞİ VE DİSK 
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 
YAPMIŞTIR 


DİSK'te meydana gelen olaylar bizim için yeni 
değildir, sürpriz olmamıştır. Ben:-yedi.yıl DİSK Yönetim Kurulu Üyeliği yaptır. Turizm-İş sendikası;DİSK 
kurulduktan 19 gün sonra DİSK'e katılmıştır. İlk üye 
olan sendikadır. Yani bütün gelişmeleri yakından izleme, insanları tanıma imkanına sahip olduğumu söylemek istiyorum. 

DİSK'teki son olayların, gelişmelerin başlangıç 
noktası Türkiye İşçi Partisi'nin, 1970'teki 4. Genel 
Kurulu'na kadar uzanır. Partinin bilimsel sosyalizm 
rayına otürması, bu yolda verilen mücadelenin başarı- 
ya ulaşması, Kemal Türkler ve arkadaşlarının işine 
gelmemiştir; onların, şimdi kesinlikle mahkum olmuş 
sosyalizm anlayışlarına ters düşmüştür. 12 Mart öncesinde Türkler'in gençlik konusunda neler düşündi 
nü genel olarak biliyoruz. Oysa, 1975'lerde, o dönemde belirginleşmeye başladığını söylediğimiz ânlayışın 
vardığı bir nokta olarak, öncü işçilerin, sosyalistlerin 
çeşitli oyunlarla tasfiye edildiğini ve yerlerinin bir takım gençlerle doldurulmaya çalışıldığını görüyoruz. 
Bu, DİSK'i DİSK yapan ilkelere, işçi sınıfı mücadelesinin evrensel ilkelerine ters gelişmeyi çok önce tesbit 
edip, çeşitli vesilelerle uyarılarımızı, eleştirilerimizi 
yaptık. Turizm-İş Sendikası 3 Eylül 1976 tarihinde; 
DİSK üst yönetiminin bilgisi dahilinde İGD'ti gençler: 
tarafından işgal edilip kasası kırıldığında, bunun bir 
başlangıç olduğunu, aynı sorumsuz kişilerin günün birinde DİSK Genel Merkezini de basabileceklerini söylemiştik. Bunu söylerken kahin değildik. Otuz'yıldan 
fazla bir zamandır işçilik ve sendikacılık yapıyorum. 
İşçi sınıfının mücadele tarihi öğretici deneyler ve 
derslerle doludur ve mücadele herşeye rağmen başarı- 
ya ulaşacaktır. 


s OYUN- İÇİNDE 
OYUNCULAR , 


Özcan KESGEÇ 


SOSYAL-İŞ SENDİKASI 
GENEL BAŞKANI 


Çağımızda Truva Atı (atları) da çağdaşlaşmıştır. Bunun içindir ki, Truva Atı tarihin karanlıklarında yaşanmış 
bir deney olmasına rağmen, günümüzdeki çağdaş Truva atlarını hemencecik tanımak pek kolay olmamaktadir. 


Bu zorluk elbette bilimsel sosyalistler için pek o kadar 
geçerli değildir. Çünkü, sınıflı toplumlarda tüm çelişki ve 
çekişmelere bilimsel sosyalistler sınıf mücadelesi açısından 
baktıklarından, yüzeysel görüntüleri değil, temel konumu 
yakalar ve belirlerler. 


Bugün DİSK'te olup bitenlerin ne olduğunu ve bunun 
böyle olacağını bıkmadan usanmadan söyleyen, başta TİP" 
liler olmak üzere, doğru kitle ve sınıf sendikacılığı ilkelerini 
uygulayan sendikacıların, bunu görmüş olmalarının nedeni 
budur. 

Bugün ikiye bölünmüş gibi görünen yönetimin, aralarındaki uyuşmazlık; öne çıkarılan ve çıkarılmak istenen nedenler değildir. Kesinlikle bu uyumsuzluk ilericilerle, gericilerin 
kavgası da değildir. 

Bunlar dün tüm olarak; 

UDC'de birliktiler, 


İşçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadölesini burjuvazinin 
kuyruğuna takmakta 
birliktiler, 

Tasfiyecilikte birliktiler, "DİSK adı'değişirse sendikamı DİSK'e 
katarım" diyenleri, 
DİSK Genel Başkanvekilliklerine önermede ve 
seçtirmede birliktiler, 

Kumar oynamada 
birliktiler, 

V. Genel Kurul kararlarına açıkça ters DİSK-KENT'te 
birliktiler, 

Bir bardak suda fırtına kopârdıkları DİSK UZMANLA- 
RINDA (!) birliktiler, 

Kısaca pislik adına ne varsa birliktiler. Hiç biri dün bu 
konulardaki bir tek muhalefetlerinden bahsedemez. 

Tüm bu birliklerinin gerekçesinde de birliktiler: İşçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadelesini; örgütsel bağımsızlığı kalmamış, ekonomik mücadeleyi küçümseyen; yok 
sayan, ama "hızlıcılığı” öne çıkararak oluşturacakları bir 
yapı ile, işçi sınıfının bilimsel sosyalist politik“hareketinin 
önüne engel koymakta. 

İşte bugün tüm bu işlevlerinin sonucunu almanın mizanseni oynahıyor. 

Unutulmasın, kullanılmak ve kullanmak birbirinin ikiz 
kardeşidir. 

İşçi sınıfımız ise iktidar olma mücadelesinde, dişe diş, 
ekonomik demokratik mücadele -platformunda da tutarlı 
yol alıyor. 

Yine bu oyunları sosyalistler bozacak. DİSK'i yok edeceğini sanan burjuvazi de, Truvâ atlan da avucunu yalayacaklar. 


TRUVA ATI NEDİR? 


Yüzyıllar önce bugünkü Çanakkale yöresinde 
bulunan Truva kenti, Yunanlılar tarafından kuşatılmıştı. 

Truvalılar kentlerini cânları pahasına korudular. Ta ki bir oyuna kurban gidinceye dek. 

Yunanlılar kuşatmayı kaldırdılar ve geri çekilir gibi yaptılar. Geri çekilirken de tahtadan yapıl- 
ma kocaman bir at bıraktılar. 

Sevinçle atı kaleye alan Truvalılar zafer sarhoşluğu içindeyken, atın içinde saklanan Yunanlılar, kapıyı, gece karanlığından yararlanarak tekrar 
kentin kapısına gelen Yunan ordusuna açtılar. Truvalılar için iş işten geçmişti artık. 


16 Haziranların yaratıcısı DİSK 


"DİSK 
örgütler 


Türkiye İşçi Partisi Merkez 
Yönetim Kurulu'nun 6 Ekim 
Tarihli açıklamasında, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) de meydana gelen 
son gelişmeler üzerinde de durulmuş ve olaylar şöyle yorumlanmıştır: 

*“'Demokratik»-güçleri “zaafa => + 
uğratacak ,.dahar'da ötesi çeşit- — 
li kitle örgütlerinin dağılmasına,: dağıtılmasına yol açacak 
tehlikeli gelişmeler uç vermeye 
ve tırmanmaya başlamıştır. Bazı işçi ve emekçi aydın örgütleri içinde baş gösteren bu gelişmeler vahim sonuçlar yaratacak-boyutlara ulaşmıştır. Anti- 
faşist mücadeleye sekte vuracak bu tehlikeli gelişmelerin ortak yanı, kitle örgütlerinin işlevlerini kavrayamamak, önlara 
dar siyasi çıkarlar açısından 
yaklaşmak, örgütlerin iç işleyiş 
ilkelerinis bu amaçla bir yana 


"Mücadele, örgüt içinde 


kal 


arak verilece 


Selim MAHMUTOĞLU 


MADEN-İŞ BURSA 13. BÖLGE 
'TEMSİLCİLİĞİ VE GENEL ONUR 
© KURULU BAŞKANLIĞI YAPMIŞTIR. 


mak, yeni bir yanlışa adım atmak olacaktır ki, bu dürüm, DİSK'e, işçi'sınfımıza 


hedef ak çil, 
Ee vi DİSK'teki bugünkü duru gelindiğini sanırım e» duy- 


“Sosyalist 
tasfiye etmede bir bütün olarak davranan 
DİSK üst yönetiminin. bugün hangi amaç 
uğruna ikiye ayrılmış olabileceği i anlayabilmek için, bilimsel sosyalizmi kılavuz. 
edinenlerin bugüne kadar DİSK hakkında 
söylediklerine, buna karşılık DİSK üst 
yönetiminin yaptıklarma ve halen iki 
| başlı da olsa yapmakta olduklarına 
© bakmak kafidir. $ 
“Karşılıklı bildirilerle, basn demeçle- 
— riyle. toplantılarla birbirlerini suçlayanların, birbirlerinin kirli 


tarafın yanında saf tut- 


ve bilimsel sosyalizme ihanet olacaktır. 


© “Bir an işyerlerindeki işçilerin, 
bugünkü durumdan ötürü örgüte olan 
inanç ve saygınlıkları azalabilir ve yönetimi değiştirme yerine sendikayı de 
giştirme gibi kolaycı, aynı zamanda 
yanlış bir yola gidebilirler. İlericilere, 
sosyalistlere düşen görev, uzun soluklu 
ama doğru olan örgütte kalmayı işçilere 
anlatmak, inandırmaktır. İlerici, sosyalist 
işçileri. namuslu işçileri her kademede 
yönetime getirmektir. Bugünkü üst yönetidlerin anti-demokratik uygulamaları, 
bazı işverenlerle anlaşıp ilerici, sosyalist 
işçileri işten attırmaları veya örgütten 


ihraç etmeleri bile, bu 
doğru mücadeleden 
vazgeçmek için gerekçe 
gösterilemez. 


“Üst yönetimin tæ 


gi mamınır ve onların ya- 


nında bilinçli olarak saf 
tutanların  DİSK'i getirdikleri bugünkü durumdan kurtarmanın ve 
ilerici sendikal hareke- 
“tin gereği budur.” 


“in bilinçli üyeleri 
ine sahip çıkmalıdır” 


YESI İŞÇİLER ÖRGÜTLERİNE SA- 
MAK YOLUNDA BİRLEŞMELİDİR- 
SK'I ÖRGÜT OLARAK KUNDAKLA- 
IN ŞİMDİ İKİ GRUBA AYRILMIŞ 
YANILTMAMALIDIR: 
TT YÖNETİMİ ÖRGÜTÜN BU HALE 
MESİNDE BİR BÜTÜN OLARAK S0- 


KİMSEYİ 


JUR." 


koyarak -tasfiyeci tutumda-ol- 


mak, sorunları demokratik 
merkeziyetçilik ilkesi ışığında 
çözmek yerine fiili güç kullanmaya dayanan yöntemleri tercih etmek olarak belirmektedir. 
"Özellikle ilerici sendikal 
hareket içinde her türlü sarı 
sendikacılık “yönetimin” ve tasfiyeciliği yerleştirmede ‘bir bütün olarak davranan DİSK üst 
yönetiminde "ulusal demokratik cephe sorunu"'na ilişkin olarak başlayan ve devam eden gelişmeler tasfiyeciliği tırmandırmıştır. İlerici sendikal hareketin ilkelerine bağlı ilerici, sos- 
>yalist sendika yöneticisi ve işçileri hedef alan tasfiyecilik, 
şimdi DİSK'i örgüt olarak tüm 
varlığını hedef alır duruma gelmiştir. Partimizin DİSK üst yönetimi hakkındaki değerlendirmeleri doğrulanmakta ve yürüttüğü mücadelenin haklılığı şimdi daha geniş çevrelerce kavranmaktadır. DİSK'in örgüt olarak ortadan kaldırılmasına 
yol açacak gelişmeler mutlaka 
önlenmeli, bilinçli DİSK üyesi 
işçiler örgütlerine sahip çıkmak 
yolunda birleşmelidirler. DİSK 
i örgüt olarak kundaklayanların 


* görevi durumuna gelmiştir. Bü- 


şimdi iki gruba ayrılmış olması 
kimseyi yanıltmamalıdır; DİSK 
üst Yönetimi örgütün bu hale getirilmesinden bir bütün olarak 
sorumludur. 
"Unutulmamalıdır ki, işçi 
ve emekçi kitle örgütlerinin dağitılma sürecine sokulması faşizmin hedefidir ve faşist tirmanışı daha kolaylaştıracaktır. 
Örgütleri korumak ve savunmak faşizme ve emperyalizme 
karşı mücadelenin önemli bir 


tün ilericilerin görevi; örgütleri 
çıkmaz yollara sürükleyen anlayış ve eğilimlerin etkisiz hale 
getirilmesi, sorumsuz davranışların önlenmesidir. 

“Türkiye İşçi Partililer bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da işçi sınıfının ilerici 
sendikal hareketinin şu veya bu 
yolla tasfiye edilmesine karşı 
ısrarlı, sorumlu mücadelelerini 
sürdüreceklerdir. 

"Türkiye İşçi Partililer, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da anti-faşist, anti-emperyalist mücadelenin uzun soluklu, bilinçli takipçileri olarak 
görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerdir." 


GÖREV (Haber Merkezi)—DİSK'te son haftalarda meydana gelen olaylar, uzunca bir sürecin 
bir halkasını oluşturuyor. Kısaca "DİSK'i sosyal 
demokratlaştırma"" süreci olarak adlandıracağımız bu süreç boyunca, işçi sınıfımızın bilimsel 
sosyalist partisi Türkiye İşçi Partisi, yayınlarında 
yer alan yorumlarıyla, yöneticilerinin açıklamalarıyla ve partili işçi ve sendika yöneticilerinin art 
niyetsiz fedakarca çalışmalariyla oynanan oyunları sergiledi, bunlarla mücadele etti. Bu yorumların ve açıklamaların bazılarından seçmeleri aşağı- 
de yayınlıyoruz. 


"Sosyalistler DİSK'ten 


tasfiye ediliyor” 


“DİSK'i TİP'lilerin ele geçirmesi değil, tam tersine 
bilinçli, sosyalist yöneticilerin, TİP'lilerin DİSK'ten 
tasfiyesidir söz konusu olan. Gerçek durum budur... 

“Uzun sözler, yanıtlar gereksiz. Olup bitenler ortadadır. Herkesin gözü önünde cereyan etmektedir. Şu 
veya bu nedenle bunu bir 'sis perdesi" ardında gizleme 
aracı olarak görev görme durumunda bulunanlar 
aldanmasınlar; sıra ergeç kendilerine de gelecektir. 
Görevleri sona erdiğinde, kendilerini 'sıkılmış bir 
limon gibi' kapının eşiğinde bulacaklardır.” 


"Sosyalistlerin DİSK 
içindeki mücadeleleri 
devam edecektir” 


1 Haziran 1976 


Türkiye İşçi Partisi Merkez Yayın Organı Çark Başak Gazetesinde, 1 Haziran 1976 günü Genel Başkan Behice Boran'ın "DİSK: BUGÜNDEN YARINA" adlı bir 
makalesi yayınlandı. 
” DİSK'e bağlı Petrol Kimya-İş Sendikasının, kendi 
üye sayısının üçte biri kadar bile üyeye sahip olmayan 
Mehmet Kılıhç'ın Petkim-İş adh sendikasına ilhak ettirilmesinin tezgahlandığı o günlerde TİP Genel Başkanı Boran şöyle diyordu: 

“Görev ikilidir: 1- İşçi sınıfının sendikal hareketinin 
birliğini DİSK içinde gerçekleştirmeye çalışmak;2- DİSK 
in ilk kuruluş ilkelerinden sapmasını önlemeye, önlemekten de öte, bu ilkelerin pratikte somutlaşmasını sürekli 
geliştirmeye çalışmak. Her iki görevin başarılması bu 
doğrultuda mücadelenin sirdürülmesiyle gerçekleşecektir. Sosyalistler bugüne kadar bu doğrultuda çalıştıkları 
gibi, bundan böyle de aynı çizgide çalışacaklardır." 


"Sendika basmak — 
sosyalistlikle bağdaşmaz” 


14 Eylül 1976 


CHP-DİSK üstyönetimi ve kendilerini sosyalizmin 
havarileri sayanların işbirliği sonucu Turizm-İş Sendikasından TİP'li yönetici ve işçilerin tasfiye harekatı 
başlatıldığında, bir gençlik örgütünün militanları, Turizm-İş sendi Genel Merkezini basarak, sendika 
yöneticilerini ölümle tehdit etmişlerdi. Aynı olay geçtiğimiz günlerde DİSK Genel Merkezinde tekrarlandı. 
O günlerde, YÜRÜYÜŞ Dergisinin 14 Eylül 1977 tarihli 75. sayısında bir yorumda şöyle deniyordu: 

“Sendika basmanın, sendika yöneticilerini baskı- 
ya almaya çalışmanın ve hepsinden öte, 'belirli bir siyasi çizgiyi barındırmama" adıma, o sendikanın yıkılmasını göze almanın sosyalistim diyenlere yakışır hiç 
bir'yanı yok. Ve özellikle şunu hatırlayın: Egemen sınıfların, polisin bugüne kadar ilerici-devrimci sendikalar içine sokamadığı yıkım tohumlarını, bu davranışlarınızla, kendiniz ekiyorsunuz” (Turizm-İş Olayı ve 
Sosyalist Sorumluluk) 


TİP, DİSK 


KONUSUNDA 
NE DEMİŞTİ? 


DİSK'İ CHP ÇİZGİSİNE SOKMA GİRİŞİMLE- 
Rİ MAYIS 1975'DEKİ 5. GENEL KURUL'DAN 


ÇOK ÖNCE BAŞLAMIŞTI. SON- GÜNLERDE- 
Kİ OLAYLAR BU GELİŞİMİN BİR ÜRÜNÜ 


NİTELİĞİNDE. 


"Sosyalist hareketi sendikal 
hareketten ayırmaya 
kimsenin gücü yetmez" 


1 Ekim 1976 


16 Eylül 1977'de Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasına karşı girişilen direniş eylemi, gerek örgütlenişi, gerek hedeflerin 


~ belirsizliği gerekse de DİSK üst yönetimi- 


nin bu direniş karşısındaki kaypak tavrı 
Türkiye İşçi Partisi tarafından eleştirilmişti. Bu konuda yine Çark Başak gazetesinin 1 Ekim 1976 Cuma günkü 16. sayısında "DİSK EYLEMİ VE ÖTESİ" başlıklı uzun bir yorum çıkmıştı. Bu yorumun bir bölümünü aynen aktarıyoruz: 

“TİP daha baştan DİSK'in içinde etkin, kimisi DİSK'in kuruluşundan beri hareketin içinde yeralmış, mücadele vermiş 
sendikaların üst yöneticilerini de kapsamına alarak kuruldu. TİP'in kuruluşundan 
hemen sonra yapılan DİSK Genel Kongre'sinde sosyalistlerin önemli bir güç ol- 
dü. Bunun üzerine DİSK üst 
yönetimi sosyalistler ve sosyalist sendikalara savaş açtı. Bu savaş şimdi amansız 
biçimde, her türlü "yöntem" caiz görülüp 
kullanılarak yürütülüyor. Sosyal-İş, Petrol 
Kimyaİş, Turizm-İş sendikalarına ve yöneticilerine yapılanlar ortada, biliniyor. 
DİSK üst yönetiminin bu savaşı, sözü geçen sendikalara zararlar verdiyse de bir 
yanıyla, DİSK üst yönetiminin iradesi dı- 
Şındaki yanıyla, olumlu etkiler de doğuruyor, Olup bitenleri gören işçi tabanının 
gözü açılıyor, daha bilinçleniyor, sosya- 


listlerin safında yer alıyor. TİP'in gelişip 
güçlenmesiyle bu süreç de güçlenmekte, 
daha da güçlenecek. İşçi sınıfının sosyalist hareketini sendikal hareketinden ayrı 
ve uzak tutmaya kimsenin gücü yetmez. 
Büyük Burjuvazi, CHP ve DİSK üst yönetimi birbirine paralel olarak (belki de birbirleriyle el ele vererek?) Türkiye'de solu 
politik düzeyde CHP'de, ekonomik - sendikal düzeyde de sosyal demokratlaştırılan DİSK'te tutmak çabasındadırlar. 
DİSK'e bu işleri gördürebilmek için kitlelerdeki yerleşmiş DİSK imajını ve buna 
bağlı olarak DİSK'in sosyalist görüntüsünü 
korumak, koruyabilmek için de bu görünüşü abartmak gerekiyor. Bu noktada 
kendilerini sosyalizmin yeddi. emini bilip 
CHP'nin solunda yasal bir partiye, TİP'e 
gerek görmeyenler, görmemekten öte karşı çıkanlar devreye giriyorlar. DİSK üst 
yönetimi artık sosyalistlik adına rahatça 
'TİP'e karşı olabilir, TİP'lileri ve TİP'e yakın olanları DİSK'in dışına atmaya girişebilir, ruhsat verilmiştir. Böylece, büyük 
burjuvazi: CHP- DİSK üst yönetimi üçlemesine bir de bu sosyalizm havarileri ekleniyor. Nesnel olarak durum budur. Bu 
nesnel genel çerçeve içinde, her özgün olayda görüldüğü ve yukarıdan beri açıklamaya çalışıldığı üzere DİSK'in son eylemine ilişkin olarak da taraflardan herbiri 
ve MC iktidarı kendi öznel hesaplarına uygun bir-tavır ve davranış içinde olmuşlardır." 


"DiSK'I GHP'llleştirmek 
için hukuk dışı 
yöntemler kullanılıyor” 


I Kasım 1976 


ÇARK BAŞAK gazetesinin 1 Kasım 1976 tarihli 
17-18: sayısında ise, "BURJUVAZİNİN SALDIRISI 
VE ONA SAĞLANAN OLANAK" başlığı altında, şu 

örüşler belirtiliyordu: 

“DİSK'i CHP'lileştirme, sosyalistlerden ve sosyalizme yatkın olanlardan temizleme; bunu başarmak 
için, anti-demokratik tüzük hükümleri ve organ kararlariyla dahi yetinmeyip hepten hukuk anlayışına, 
mantık ve insafa aykırı yöntemler uygulama politikası ve Eylül ayındaki genel yas "eylemi" DİSK'in bünyesini zayıflattı, dıştan saldırılara açık, bu çeşit saldırıların olumsuz etkiler yaratacağı hale getirdi. Ne önceden mizanseni hazırlanmış toplantılar, kongreler, 
ne sınıf sendikacılığı üzerine büyük laflar gerçek durumu perdelemeye yetmez. Burjuvazi DİSK'e yüklenmek için bu fırsatı kaçırmadı. 

Bugün DİSK'te, DİSK'e bağlı bazı sendikalarda yaratılan durumu CHP'lilerle TİP'lilerin mücadelesi biçiminde tanımlamak yalan değilse eğer, yanlıştır. Başta 
Kemal Türkler olmak üzere DİSK üst yönetimi, CHP" 
ilerle elele vererek ve 'TİP'e hasım akıl hocalarının ve 
DİSK dışındaki bazı örgütleri yardımıyla, uzun yıllardır sendikalarının başında olmuş ve çok başarılı, dürüst yöneticilik yapmış olan TİP üyesi sendikacıları, 
temsilcileri yerlerinden atmak için her yolu yöntemi 
mübah gören bir çaba içindedirler. Söz konusu sendikacıların "sendikayı ele geçirmek" gibi bir eylemleri 
olamaz, çünkü TİP'in kuruluşunun çok öncesinden 
beri onlar sendikalarının başında bulunuyorlardı. Kaldi ki, Türkiye İşçi Partililer DİSK'te kalmak ve DİSK" 
i kendi kuruluş ilkeleri çizgisinde tutmak mücadelesi 
vermektedirler. Türkiye işçi Partisi üyeleri politik bir 
örgüt olan parti ile kitle örgütü olan sendika arasındaki farkı çok iyi bilirler. Kitle örgütüne, sendikaya, politik partinin görevlerini yüklemeye kalkmak onların 
kesinlikle karşı çıktıkları bir tutumdur. Bilimsel sosyalizmde böyle bir tutumun anarko-sendikalizm sapması olarak nitelendiğini de bilirler. “DİSK çizgisi" 
diye tutturup DİSK sanki bir partiymiş gibi davrananlar böyle bir sapmanın ta içindedirler." 


BU SAYIMIZ DA, 
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KÖŞESİNE YER 
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(Baştarafı Sayfa 2'de) 
linç kazanması ve bunun sonucunda da politik örgütlenmeye yönelmesini engelleyici maşacıklar olarak kullamidilar. 

Daha sonra, işçilerin paraları ile beslenen bir öğrenci 
örgütü kurduruldu. Bunlar, sözde işçi sınıfının koruyucuları görünümünde, aslında sendika patronlarının fedaileri 
haline getirildiler. İşçi sınıfının öncülüğünü savunur gi 
nen yöneticiler, esasında işçi sınıfından, onun öncülük 
edecek bilinç düzeyine erişmesinden, yani, kendisi için 
sınıf olma bilincine erişmesinden korktukları, bunu kendi gelecekleri için tehlikeli gördüklerinden, öğrenci gençlik hareketini ön plana çıkartıp, işçi sınıfını onun peşine 
taktılar. Bunlar eliyle, örgüt içine anarşiyi sokup, bireysel terörü yaygınlaştırdılar. İşçilerin ekonomik kitle ö 
gütü olan DİSK'e, ekonomik kitle örgütlerinin yapamayacağı, yapmaması gereken görevler yükleyerek, örgütü, asli 
görevlerini yapamaz hale getirdiler. Bunun, tabanda yarattığı huzursuzluğu ve tepkiyi bastırmak için'de, çoğu 
iyi niyetli, ama üretimle ilişkisi olmayan, küçük burjuva 
hastalıklarla malül, sorumsuz, dünyayı okuduğu bir iki 
kitaptan öğrendikleri ile değiştirip, düzelteceğini sanan 
gençleri işçilere karşı bir güç olarak kullandılar. 

Evet, bütün bunları yaşadık, gördük. Peki, kim yaptı 
bunları? Sorumluları kimlerdi bu yapılanların? Cevap 
belli ve tek: DİSK yöneticileri. Her pisliği, her usulsüzlüğü birlikte yaptılar. O gün için çıkarları müşterek o 
ğundan, birlikte tezgahlayıp, birlikte uyguladılar büt 
bu kirli ve yanlış işleri. 

Şimdi kavga ediyorlar. Bu, ne kavgası? Bu kavga, 
gösterilmek istendiği gibi ;ilericiler-gericiler kavgası değil. 
İlericilik gericilik konusunda, tarafların birbirlerinden 
farkları yok. Kavga şu: Taraflardan biri, dış görünümü temin için kullanılan yöntemin terk edilmesi, buna lüzum 
kalmadığını savunuyor. İki nedenden savunuyor bunu. 
Birincisi, bu görünümü temin metodunun yönteminden, 
burjuvazinin hiç değilse bir kanadının rahatsız olduğunu 
bildiği için. İkincisi, bu yöntemin uygulanmasında kullanılan araçların, kontrolden çıktığını, yöneticiler arasında 
taraf tutar hale geldiğini, bunun da bazılarının koltukları 
için tehlike teşkil edebileceğini gördükleri için. Bu düşüncelerle de, artık vitrindeki göstermelik MALLARA lüzum kalmadığı, vitrinin boşaltılarak, gerçek MAL'ın 
sergilenmesini istiyorlar. 

Taraflardan diğeri, bunun aksini düşünüyor. Bütün 
mahsurlarına rağmen, kendi örgütlerinin taban yapısı gereği, oyunu bir müddet daha sürdürmekten yana. Tabi 
tarafları meydana getiren kişilerin -kişilikleri ve geçmi: 
leri bakımından- birbirlerine her an madik atması söz konusu. Karşılıklı güven yok. Bu da, her birini kendi yerinden endişeli ve tedirgin kılıyor. Kısaca kavga, kişisel 
çıkarların, kişisel hesapların kavgası. Bu arada örgüt parçalanıyormuş, ne gam... Zaten bunların bazıları, bu işi 
gerçekleştirmek için oradalar. 

Evet, yerimiz sınırlı, bu konuda bütün oyunu anlatmaya kalksak, kitap olur. Şimdi-ne olacak? İşçiler'ne 
yapmalılar ve nasıl davranmalılar. Önemli olan bu. 

Öncelikle işçiler "ben şu tarafın adamıyım, ben bu 
tarafın adamıyım" diye ikiye bölünüp birbirlerine girmemelidirler. Zaten istenen de budur. Bu oyuna düşülmemelidir. İşçiler bunu bilmelidirler ki, DİSK'in yöneticileri, işçi sınıfının kavgasını yapmıyorlar. İşçi sınıfına gü- 

. venmiyorlar. Tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesine 
hiç biri inanmıyor. Uygulamak istedikleri şeylere meşruluk kazandırmak için bazen -özellikle aidat artırımı gibi 
konularda- tabanı toplayıp, evvelden kurdukları birkaç 
kişiye hamasi nutuklar attırıp, kitle psikolojisini istismar 
ederek "taban istiyor, taban karar verdi" diyebilmek için 
yaptıkları işler tabanın söz ve'karar sahibi olması demek 
değildir. Tabanın söz ve karar sahibi olabilmesi için, işçilerin, yönetimin ne olduğunu öğrenmeleri, bilinç düzeylerini yükseltmeleri, örgüt içi işleyişi organların görev 
ve sorumluluklarını, kongre usullerini, kısacası yönetim 
ile ilgili olan herşeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ancak o zaman taban, kendi özgür iradesi ile ve bilinçli bir biçimde 
ve doğru karar verir, sözünü söyler. Ancak o zaman taban, işçiler karar verebilecek, öz çıkarlarının nerede olduğunu görebilecek bilinç düzeyine erişmesinler diye 

türlü entrikalar çeviren, bir tüzük maddesini dört ayrı şekilde yorumlanacak biçimde hazırlayıp, işine geldiğinde 
öyle, işine gelmediği zaman böyle yorumlayan, sendika 
esnaflarını başlarından defedebilirler, O zaman yönetimi 
gerçekten denetim ve gözetim altında tutabilirler. Ve iş- 

te o zaman, bugün işçi sınıfının sendikal hareketinde liderlik (!) yapan sendikacıların yüzde doksan beşi, değil 
yönetici olmak, işçilerce sendikaya kapıcı bile yapılmazlar. 

Bu bilinçlenme nasıl olur? Bu ayrı ve başlı başına 
bir konu. Konumuz olan olayda, yani DİSK'in içine düşürüldüğü bugünkü kötü durumdan kurtarılmasında ve 
DİSK'in gerçekten ekonomik-demokratik kitle örgütü rayma oturtulmasında işçilerin tavrı; bütün bu yöneticilerin tümünü yönetimden defetme mücadelesini başlatmak, 
gerçek bir taban hareketi ile örgütlerine sahip çıkmak olmalıdır. 


BAŞYAZI 


Demokratik güçler 


İstanbul, Giresun ve 


(Baştarafı Sayfa 1'de) 


günü İstanbul'da Spor ve 
Sergi Sarayında Meslek Oda- 


Eskişehir'de elele 


öncülüğünde gerçekleştirildi... 


8 Ekim 1977 günü yapılan 


Yine 1 Ekim Cumartesi 


toplantıya bin kişi katıldı. 
Her üç toplantıda da,saptanan ortak sloganlar kulla- 


ları, öğretmen, memur, tek- ; nıldı, konuşmacılar ortak 


nik eleman, gençlik ve kültür derneklerinin katıldıkları 
toplantıda, Kararlılık "77 ad- 


li NATO tatbikatı kınandı. ti. 


“Emperyalizm, NATO ve 
Türkiye" konulu bu forumu 
41 demokratik kuruluş ortaklaşa gerçekleştirdi. 


ğa ve faşizme karşı birlik" 
toplantısı 
ve 12 demokratik kuruluşun 


Eskişehir'de ise "Pahalılı- 


CHP, TİP, TSİP 
olduğu bildirildi. 


değil, “ aksine, bunalımların kaynağı sapaia Kapi 
talist ilişkiler ağı dışına çıkmakla, rpi bağlarını 
koparıp. aholi mümkündür. 


“politik. gücü 
tuluşu SA tırmanışı | 'hızlandırmakta aramaktadır. 
“Egemen güçler ülkeyi daha koyu karanlıklara götürecek gidişi inatla sürdürüyor. Seçilmiş başkanı olma- 
“yan; meclislerin hiç bir çalışma içine ii mediğ e 


anayasal bir hak olan konut dokunulmazlığını ortadan kaldıran ve polise yargıç kararı olmadan arama 
hakki'veren, polis yetkilerini genişleten yeni düzenle: . 

meler bunlardan bazılarıdır. 
© “Gelecek günlerin işçi sınıfına ve emekçi Kitlelere * 
artan bir işsizlik, pahalılık, yokluk ve yoksulluktan 
güç- 


emekçi | kileler uzerindeki aowulnürdaba da yoğunlaşlı: 
- rılmak, demokratik güçler tam bir cendere içine alm- 
“mak istenmektedir. 

© — “Burjuvazinin her gün durmadan azgınlaşan bu 
Saldı dengelenmek ve dizginlenmek zorundadır. Bu 
gidişe dur demek, demokratik hak ve özgürlüklere kıs- 
'kançlıkla sahip çıkarak onları korumak ve giderek da- 
“ha da geliştirmek tüm demokratik güçlerin güncel görevidir. Demokratik toplumsal muhalefeti örgütlü ha- 
| le getirmek ve geliştirmek, anti-faşist demokratik güçlerin iş ve güçbirliği yolunda İlkeli, sağlam ve kalıcı 
in e ma yi ee 


rın ailesi toplumsal yaşamda nesnel temeli vardır ve bu nesnel durum en geniş birlik ve dayanışma: 
nn: oluşmasını dayatmaktadır. Bu nesnel dayatma ile 


“doğrudan karşı karşıya olan en geniş kitleler ve yerel 


| düzeydeki. örgütlerin “olumlu girişimleri görülmeye 


başlamiştir. Her düzeydeki tutarlı, içten, ciddi ve ta- 
> rihsel deneylerin kazandırdığı dersleri de gözönüne 


çalan, somut koşullara üygün yaklaşımların amet 


gülü 2: a “Cephe, bunalımtardan kür. 


(Baştarafı Sayfa 1'de) 


Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de "artan 
işçi ücretleri ve köylünün ürününe verdiğimiz yüksek 
taban fiyatları buna sebep-oluyor” demiyorlar mı, 
insanın çıldırası gelir. Yavuz hırsızın ev sahibini bastıracağını sanıyorlar. 

İktidardaki MC partilerine bakarsanız herşey 
güllük gülistanlık. Tabii zamları pahalılığı bütün bütü- 
ne görmezlikten gelemiyorlar, ama ceüapları hazır. 
Türkiye öyle bir durumdaymış ki, öyle bir duruma 
gelmiş ki bu zamlar kaçınılmazmış; hem zaten iktidara kim gelirse kelsin aynı şeyi yapmak zorundaymış. Sanki ülkeyi bu duruma getirenler başkaları imiş gibi. Muhalefetteki CHP'ye gelince, o da suskunluk içinde. Bir yandan tabanın etkisiyle zamlara karşı çıkmak zorunluluğunu diğer yandan da gerçekten 
kendi de iktidarda olsaydı alacağı kararların pek 
farklı olmayacağını bilmenin rahatsızlığını duyuyor. 
Küçük Kurultay'dan sonra, yeniden "umut" olabilmek için yerel seçimlerde daha büyük oy alacağın- 
dan, böylece bazı MC milletvekillerinin partilerinden 
ayrılıp kendilerini destekleyeceğinden ve iktidar olabileceklerinden dem vuruyorlar. 

MC'nin ilk kuruluşundan bu yana böyle nice 
“pek yakın iktidar" hayalleri dinledik. Ama bırakınız olup olmamayı, iktidar olursa emekçi halk yararma durumun nasıl düzeleceğini, ne gibi tedbirlerle 


bunun sağlanacağına dair hiç bir işaret yok. Gerçek 
şu ki, dışa bağımlı bu çarpık kapitalizm, sermaye düzeni devam ettikçe, ekonomımızın adım başında.bir 
darboğaza girmesi ve bir avuç tekelci parababasının 
kârına kesat girmesin diye bunalımın bütün yüki 
işçi sınıfı ve emekçi halka yüklenerek bundan kurtulunmaya çalışılması kaçınılmazdır. 

Umut fakirin ekmeği demişler. Ama artık boş 
umutlarla ömür tüketmeye ne takatimiz kaldı, ne de 
vaktimiz. Onlar da bunu bildikleri için, artık bir 
yandan yedekte "umut" hikayeleri devam ededursun, diğer yanda işçi sınıfı ve emekçi halkımızın sesini boğmak, mücadele gücünü kırmak için tam boy 
bir faşizme doğru hızla tırmanıyorlar. Pahalılığa karşı çıkmakla faşizme karşı çıkmak o yüzden birbirinin aynı. O yüzden bunlara karşı çıkmaya içtenlikle 
hazır her demokratik örgüt ve her kişi ile birlikte adım adım yurdun her köşesinde "pahalılık ve faşizme karşı” kitle toplantıları, gösteriler düzenleniyor. 

Ama bunlar yalnızca bir başlangıç ve ancak arkası geldiği, hareket gelişip güçlendiği oranda, bütün 
demokratik güçleri yani pahalılık ve faşizmin karşı- ` 
sındaki o büyük çoğunluğu örgütlü birleşik güç haline dönüştürdüğümüz oranda ve ölçüde faşizmi geriletebilir, bu gidişe dur diyebiliriz. 

Bunu başarmak elimizdedir. O halde bunu başaracağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın. 


saptandı. Toplantılar gerek 
disiplin, gerek ilgi bakımından son derece olumlu ses- 


Demokratik göçküin emperyalizme ve faşizme karşı 
eylem birliğinin sağlanmasında olumlu birer adım olarak yorumlanan bu toplantıların, uzun vadeli ve kalıcı 

bir güçbirliğinin müjdecisi 


Siverek'te /4 


(Başlarafi sayfa 1'de) 

Golzer köylülerinden alınan bilgilere göre, 14 Eylül 
1977 günü Koran ailesinden 
Mersin'de “avukatlık yapan 
MHP'li Asaf Başaran ve Fevzi Koran'ın emriyle bir grup 
ağa yardakçıs 
dullah ve Eyüp 
larla birlikle üç silahlı kişi 
köyü basmış ve köylülerden 
Sinan” Boncuk adlı kişinin 
üzerinde bulunan bin lira ile 
kol sâalini almıştır. “Senin 
hesabını daha sonra görürüz" 
diye bu kişiyi bırakan zorbalâr, tarlada çalışmakla 
olan Mustafa Derin ve oğlu 
Yaşar Derin'i silah zoruyla 
kaçırmışlardır, Mustafa Derin, kaçırıldıkları otomobilin bir ara durmasından yararlanarak atlayıp kaçmaya 
çalışmış ve arkasından açılan yaylım ateşine rağmen 
kurtulmayı başarmıştır. 

Köylüleri kaçıran ağanın 
adamları, isteklerini şöyle 
açıklamışlardır: 1-Bu toprakları derhal terkedeceksiniz, 2- Kendi arzunuzla biraktığınıza dair noter senedi 
vereceksiniz, 3- Bir daha bu 
topraklara dönmeyeceğinize 
dair teminat vereceksiniz. 

Zarara ve saldırıya uğrayan Mustafa Derin ve Yaşar 


Boncuk Türkiye İşçi Partisi - 


Siverek ilçesine başvurarak 
haklarının savunulmasını istemişlerdir. TİP Siverek İlçe 
Başkanı Avukat Necati Siyahkan, olaya el koymuştur. 
Köylüler, hiç bir baskının 
ve saldırının kendilerini yıldıramıyacağını, kirasını ödedikleri ve yıllardır işledikleri 
topraklardan — çıkmalarının 
söz konusu olmayacağını 
bildirmişlerdir. 


(Baştarafı sayfa 1'de) 


Küçük Kurultayını, Ecevit'in, CHP dışındaki sola 
kesin çizgiler çekmesiyle kapatan CHP'de nisbeten bir 
durgunluk gözlenirken, AP, 
bir hayli tartışmalı geçeceğe benzeyen Temsilciler 
Meclisi toplantısına gidiyor. 

Büyük sermaye, bağımlı 
olduğu uluslararası sermaye 
odaklarının da istekleri doğrultusunda, bir "CHP-AP" 
koalisyon formülünü oluşturmak için yoğun çalışmalar ve kulisler yapıyor. 

""CHP-AP" ortaklığını oluşturma yönündeki politika, incelikli bir MHP propagandası da ihmal edilmeden 
sürdürülüyor. AP içinde, 
CHP'nin sağ kanat sosyal 
demokratlarına yakın eğilimler taşıyan liberal unsurlara güven duyuluyor. 

AP örgütüne "Tabanınız 
MHP'ye kayıyor" enjeksiyonu yapılarak, bir panik 
havası oluşturulmaya çalışılırken, MHP.nin güçlendiği 
konusunda sinsi bir kamı 
oyu oluşturması çabası gö 
leniyor. 

MHP, AP'nin yanıbaşın- 
da kitleleri aldatan, gerçek 
sınıf çıkarlarından, mücadelesinden uzaklaştırmayaçalışan, soyutlayan, ırkçı, şoven milliyetçi, faşist ideolojisiyle büyük sermaye diktasını oluşturacak güç olarak 
palazlandırmaya çalışılıyor. 

Bu arada cepheci ortaklar arasındaki talancı, yağmacı politik çekişme ve sürtüşmeler de devam ediyor. 
Devlet dairelerinde kadrolar yoluyla faşist yığınaklar 
yaratılmasına hız veriliyor. 

"Hacca gidiş" ve "kolera" konusunda, cepheciler 
kitleleri aldatma, avutma 
yarışına girişiyorlar. 

Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, Amerika" 
da, önüne sürülen dayatma 
ve ödünleri kamuoyunun 
bilgisinden uzak hesap ve 
planlarla gözden geçiriyor. 

Maliye Bakanı Amerika" 
dan döndü ve hiç çekinmeden "Türkiye borç verilebilir bir ülke haline geldi" dedi. Uluslararası sermaye örgütleri Türkiye'yi sıradan bir 
borç isteycisi durumunda 
görüyorlar. Bunu Maliye Bakanının ifadeleri doğruladı. 
“Milliyetçi"liğiyle, övünenler, ulusal itibarı beş paralık 
etmekten haya duymuyorlar. 
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27 KİTLE ÖRGÜTÜNÜN 
BİRLİĞİ 


SEVİNDİRİCİ BİR 
GELİŞMEDİR. 


Gültekin > İOĞL U 


Demokratik güçlerin eylem birliği konusunda 
görüşlerini belirlen TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, GÖREV'e yaptığı açıklamada şu görüşlere yer vermiştir: 


"Bugün içinde bulunduğumuz somul koşullar, 
anti-faşist güçbirliğini ve giderek anti-fasist cepheyi 
zorunlu kılmaktadır. ` 

"I. MC başla işçi sınıfımız olmak üzere, tüm 
emekçilere, özelde eğitim emekçilerine baskı, terör 
z hayat pahalıığından başka birşey ge- 


Gazioğlu açıklamasında daha sonra, 2. MC'nin 
aynı doğrultuda eylemlerini sürdürdüğünü ve birincisinden hiç de farklı olmadığını belirtmiş ve "Zamlar. 
artan hayal pahalılığı, hergün artan faşist baskı, terör ve cinayetler, yasadışı aranan dernekler ve 'anarşiyi" önleme, 'can güvenliğini sağlama" adı altında 
hazırlanmakta olduğu söylenen 'anti-demokratik yasalar’ gibi girişimlerin 'emperyalizme bağımlı tekelci 
burjuvazinin ve onun uzantısı MC'nin ekonomik çıkmazlarından kaynaklanmakta" olduğunu belirtmiştir. 

Gazioğlu, egemen güçlerin bu faşist baskı, terör 
ve cinayetleriyle giderek çok sınırlı olan demokratik 
hakları da gasp ederek, yurdumuza faşizm karanlığını getirmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek "İşte 
hergün daha tehlikeli bir hal alan bu faşizan gelişmelere tüm devrimci, demokrat kişi ve kuruluşun dur 
demesi bir zorunluluk, aynı zamanda bir demokrasi 
görevidir"' demiştir. 

Demokratik kitle 'örgütlerinin yürütmekte ol- 


dıkları ortak çalışmalara değinen Gazioğlu bu konuda şu görüşleri belirtmiştir. 

"Demokratik kitle örgütleri, öteden beri ortak 
çalışmalar yapmakta idiler. Fakat bu çalışmalar 
programlı değil, daha çok günübirlik işler arkasında 
'iminde idi. Bugün ise 27 demokratik 
ortak hedefler, ortak ilkeler ve ortak 
program çerçevesinde güçbirliği yapmış durumdadırlar. Bu gelişmeler sevindirici ve olumludur." 

Gazioğlu daha sonra "işçi sınıfının ileri sendikal 
örgütü DİSK'in de içinde yer alacağı ortak bir platformun hâlâ oluşturulmamış olmasının önemli bir 
eskiklik"' olduğunu belirtmiş ve "demokratik kitle 
örgütleri bu eksikliğin bilincindedirler ve giderilmesi 
için başından beri yoğun çaba sarfettiler"' demiştir. 
Demokratik örgütlerin bu konuda DİSK'e giderek 
görüştüklerini, henüz bir sonuca ulaşılamamış olmasına rağmen "bu ilkelerin sürdürüleceğini" belirten 
TÖB-DER Genel Başkanı, anti-faşist güçbirliğinin 
anti-faşisi CEPHE'nn oluşumunun başlangıcı olması 
gerektiğini vurgulamış ve iktidar hedefine yönelik 
bu tür bir cephenin ise demokratik kitle örgütleri tarafından değil, işçi sınıfının siyasi örgütünün öncülüünde örgütleneceğini açıklamıştır. 

Sosyalist hareketin bugün içinde bulunduğu durum açısından, böyle bir cephenin oluşturulması 
için sosyalist çizgideki siyasi örgütlerin bir araya ge- 
i i-faşist, anti-emperyalist ortak mücadele ilkelerini ve güç ve eylem birliği prensiplerini saptamaları gerektiğini belirten Gazioğlu açıklamasını şöyle 
tamamlamıştır. “İşte içinde bulunduğumuz bu zor 
koşullarda demokrasi güçlerinin başarılı çıkabilmesi 
için, toplumsal ağırlığı olan siyasi güçlerin anti-faşist ve anti-emperyalist platformda bir araya gelmeleri ve giderek anti-faşist cephe oluşturmaları tek çıkar yoldur." 


” EYLEM BİRLİĞİNİN 
SAĞLANMASINDA 
ORGÜTUMUZ ÜZERİNE 


DÜŞENİ YAPACAKTIR. 


> güt olarak görevi dışında kalmaktadır" demiştir. 


Erhan TEZGÖR 


Demokratik güçlerin eylem birliği konusunda 
TÜM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör, görüşlerini 
GÖREV'e şöyle açıklamıştır: 

"Ülkemizde faşizmin bir tehdit olarak okullar- 
dan devlet dairelerine, fabrikalardan gecekondu mahallelerine' ve giderek köylere doğru yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günler yaşanmaktadır. 

"Tüm bu saldırganlığa karşı tüm ilerici demokratların mücadele konusunda arayış içinde bulunduğu"'nun -gözlendiğini belirten Tezgör, bu durumda 
ilerici, demokrat ve sosyalistlerin iki görevle karşı 
karşıya olduklarını açıklamıştır. 

Görevlerden birinin “Örgütlenmek"' olduğunu 
belirten Erhan Tezgör, bunun "kitleleri ekonomik- 
demokratik talepler doğrultusunda demokratik kitle örgütleri içinde örgütlemek"'ve "bilinçli unsurları 
da işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisine kazanmak" demek olduğunu vurguladı. Tezgör, ikinci görevin ise “örgütlü birleşik gücün oluşmasına katkıda 
bulunmak" olduğunu, bunun da "emperyalizme ve 
faşizme karşı olan güçlerin kitlesel kaynaşımı tabanda sağlanarak" olacağını belirten Tezgör, "siyasi 
parti çerçevesinde örgütlenme ise TUM-DER'in ör- 


Daha sonra bu çerçeve içinde "son derece 
olumlu" çalışmaların" hızla geliştiğini belirterek, 
buna örnek olarak Giresun ve Eskişehir'de düzenlenen kapalı salon toplantılarını göstermiştir. 

"Herhangi bir siyasi dayatma sözkonusu olmaksızın, ilkeli bir yaklaşımla gerçekleştirilen bu anti- 
faşist toplantıların yararına inanan TÜM-DER, bu 
Çalışmalar doğrultusunda üzerine düşen demökratik 
görevleri yerine getirecektir. TUM-DER bir yandan 


örgütlü birleşik gücün oluşmasında katkıda bulun- ` 


mayı bir görev sayarken, diğer yandan örgütlenme 
düzeyi düşük olan memur kesimini ğe hızla örgütleyerek yukarıda sözünü ettiğimiz iki temel görevi ye- 
Fine getirmeye çalışmaktadır.” 

TÜM-DER Genel Başkanı, anti-faşist cephe kohusunda ise şu görüşlere yer vermiştir: "Anti-faşist 
cephe olgusunu, çağrıda bulunma ve öncülüğünü 
yapma yaklaşımı çerçevesi içerisinde demokratik 
kitle örgütlerinin işlevleri dışında gören TUM-DER, 
anti-faşist cephenin süreç içinde eylem birliğinden 
hareketle sağlanan uyum çerçevesinde gerçekleşeceğine inanmaktadır. Böyle bir yaklaşımın benimsenmesi Cephe konusunda ortaya çıkan ve demokratik 
güçlerin anti-faşist mücadelesini zaafa uğratan tartışmalara son verilmesini sağlayabilir.” 


"İŞ YERİNDE, 
KÖYDE, KENTTE 


EYLEM BİRLİĞİ 


Aykut GÖKER 


İ Demokratik güçlerin eylem birliği konusunda 
'GÖREV'e görüşlerini açıklayan TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker şu görüşlere yer vermiştir: 

"Hayat pahalılığı gün geçtikçe artıyor. Konut 
kiralarının yanına yaklaşılır gibi değil. Bu nedenle 
çoğu emekçi bir gecekondu yapabilmenin peşinde. 
Yapmakla da iş bitmiyor. Bir gün gecekondunun yıkılacağı korkusu sürüp gidiyor. Öte yandan çocuklarımızın okul masrafları da her geçen gün artıyor. Çogu emekçi çocuklarını ilkokuldan sonrasına gönderemiyor.” 

Aykut Göker açıklamasında şu sözlerle devam 
etmiştir. 
eretlerimizin yükselen fiyatlara yetişmesi 
mümkün değil. İşçilerin toplu sözleşmeler ile aldıkları ücret artımları kısa sürede etkisiz hale geliyor. 
Memurlara yıldan yıla bin güçlükle verdikleri katsayı 
artışları fiyat artışlarının hep gerisinde kalıyor. Sendikasız, sigortasız çalışanların, iş bulamayanların durumu ise bin beter. Tarım emekçileri küçük toprak 
sahibi çiftçiler de taban fiyatlarının hep düşük tutulmasından yakınıyorlar. Bir yıl alabildiklerini ertesi 
yıl aynı miktardaki ürün karşılığında alamıyorlar. 
Gün geçtikçe yoksullaşıyorlar. Çifti çubuğu bırakıp 
şehre göç ediyoı 

, , Göker faşist baskılara değinerek sözlerini 
şöyle sürdürmüştür: 


"Hayat pahalılığı yetmiyormuş gibi öte yandan 


bir de baskılar var, zulüm var. Durumundan şikayetçi olanlara, hakkını arayanlara, hakkını almak için. 
mücadele verenlere yapılmadık eziyet bırakmıyorlar. 
İşten atıyorlar; sürüyorlar.” 


“Fiyatları arttıranlar kimler? Bu baskıyı bu 
zulmü kimler yaptırıyor?" Bu soruların cevabını Aykut Göker şu sözlerle vermiştir: 

"Artık görüyoruz, biliyoruz. Fabrikatörler, toprak ağaları, büyük tüccarlar durumlarından hiç de 
şikayetçi değiller. Parababaları boyuna kârlarına 
kâr katıyorlar. Bu zulmü yaptıranlar da onlar. Çarklar hep kendileri için dönsün istiyorlar.” 

Emekçilerin bu duruma seyirci kalmayacaklarını belirten Aykut Göker sözlerini şöyle sürdürmüştür: 

"Bize bizim dışımızdan hayır gelmez. Parababaları mı, yoksa onların laf yapmaktan, seçim zamanları yalan yere vacdlerde bulunmaktan başka mari- 
Jetleri olmayan politikacılarş mı bizi kurtaracak?" 


AAnti-faşist görevler konusunda ise GÖKER şun- 


ları söylemiştir: 

"Gün derlenme, toparlanma günüdür. Gün mücadele günüdür. Gün kendi mücadelemizi kendi ellerimizle vereceğimiz gündür. Ama mücadele etmek için örgütlenmek gerek. Sendikalarımıza, derneklerimize daha bir sıkı sarılalım. Onların çatısı altında 
güçlerimizi birleştirelim. Ama bu da yetmez. Sendi- 


` kalarımızdan derneklerimizden birlik olmalarını, bir- 


likte hareket etmelerini isteyelim 'ben halktan yanayım, emekten yanayım, ilericiyim, demokratım' diyen siyasal kuruluşlara gönül vermişsek onların da 
hayat pahalılığına karşı, baskı ve zulme karşı birlikie mücadele etmelerini, eylem ve güçbirliği yapmalarını isteyelim. Karşımızdakiler güçlerini birleştirmişler, biz de güçlerimizi birleştirelim." 

Aykut Göker sözlerini şöyle bitirmiştir: 


"Parababalarının faşizmine karşı, sırtlarını dayadıklari emperyalizme karşı heryerde; işyerinde, 


f 


